


Waarom al dat vechten
waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg

Je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk

en geheel niet terecht

Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper
ondergane behandelingen, is van ons heengegaan mijn vrouw en
mijn moeder

Elyina Henderika Tonins Havik - do Buin

* 23 september 1972 T 29 september 2019

Onze dank gaat uit naar de liefdevolle
verzorging in Hospice Jasmijn.

Ruud
Anouschka
Beatle @

Roggestraat 58
3882 GT Putten

Wij nodigen u uit om met ons afscheid te nemen van Elzina op
donderdag 3 oktober om 10.00 uur in crematorium “Olandhorst”,
Oostranddreef 1 in Lelystad.

Aansluitend is er een samenzijn met bier en bitterballen in de
koffiekamer van “Olandhorst”.



Waarom al dat vechten
waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg

Je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk

en geheel niet terecht

Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper
ondergane behandelingen, is van ons heengegaan mijn vrouw en
onze moeder

Elzina Henderika Tonia Havik-de Bruin
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Wij nodigen u uit om met ons afscheid te nemen van Elzina op
donderdag 3 oktober om 10.00 uur in crematorium “Olandhorst”,
Oostranddreef 1 in Lelystad.

Aansluitend is er een samenzijn met bier en bitterballen in de
koffiekamer van “Olandhorst”.



